
  

Muziekles op 5 januari 2016 in het Muziekatelier in Prismare 

s’ Middags om 12.30 uur zitten ongeveer 25 kinderen verwachtingsvol in een kring in het Muziekatelier. 

Vanmiddag wordt  er een bijzondere muziekles, anders dan anders, gegeven want de les wordt gegeven 
door Diet Gerritsen, onze dirigente van het koor Intervocaal. 
De muziekles staat in het teken van ons komende concert ‘de Roep’, op 6 januari. 

Er zijn ook een aantal mannen van de Vanekerblazers aanwezig. 
Zij hebben een paar midwinterhoorns meegenomen, verschillende mondstukjes, maar ook een tuinslang 
verbonden met een trechter. 
Want ‘de oale roop, in een nieuw jasje’ zal vanmiddag het thema zijn. 

Diet legt aan de kinderen uit wat de bedoeling van deze middag is. 
We maken morgenavond een muzikale wandeling door de wijk en vinden het erg leuk als er veel kinderen 
meelopen. 
Op verschillende plekken, een verrassing waar, kun je oude en nieuwe klanken tijdens de muzikale 
nieuwjaarswandeling horen. 
Ook het gebruik van de midwinterhoorn in Twente wordt verteld maar vooral ook gehoord als de 
Vanekerblazers hun klanken in het Muziekatelier laten horen..  
Morgen, 6 januari is het Driekoningen, de laatste dag dat de midwinterhoorns mogen klinken. 

Samen met de kinderen wordt het ‘soeplied’ ingestudeerd, dat aan het einde van de nieuwjaarswandeling 
zal klinken tijdens het verhaal dat  schrijfster en koorlid Annie Makkink dan zal vertellen. 

Het lied gaat zo: 
Soep, soep, soep! 
Pas op dat je niet knoeit, pas op dat je niet morst! 
Soep, soep, soep! 
Soep voor de honger ….. soep voor de dorst! 

Valery heeft cupcakes gebakken waarin in een paar cakejes een boon verstopt zit. 
Als je een boon in je cakeje hebt, mag jij de koning of  koningin op Driekoningen zijn! 

De Vanekerblazer laat de kinderen een oude en een pas gemaakte midwinterhoorn zien. 
Hij vertelt ook hoe lastig het is om een goed mondstuk te maken dat álle drie klanken zuiver laat horen. 
De kinderen zijn verbaast en nieuwsgierig als de blazer een paar nieuwe mondstukjes gebruikt. 
Soms klinken 2 tonen goed, dan maar één…. 
Het blijft zoeken en soms moeten er nog meer mondstukjes gemaakt worden. 

Tot slot, het grootste feestje! 
De kinderen mogen proberen om op de midwinterhoorn te blazen! 
Het ene kind loopt rood aan, de ander blaast de wangen bol, maar ook een meisje die de hoorn aan de 
mond zet én ….er komen echte midwinterhoornklanken uit…..  

Het muziek uur vliegt voorbij, we blazen de les af  en hopen dat veel kinderen, met of  zonder ouders, 
samen met Intervocaal de muzikale, verrassingswandeling gaan maken. 

Muzikale groet namens Diet, de Vanekerblazers, Annie en Marjo


